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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 22 februari 2026 - Invocabit - 

Eerste zondag van de 40-dagentijd 
 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 
 

Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding 

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst. 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars. 
We gaan staan. 

♫Psalm 91  -  strofe 1 en 2

Bemoediging 

V: Onze hulp is de Naam van de Ene die ruimte maakt 
     zodat wij kunnen ademen en opleven. 
G: die mensen aan elkaar verbindt. 
V: Die Ene die altijd trouw blijft 
G: en niet loslaat waarmee zijn hand zo liefdevol begon. 
     Amen. 
 

Drempelgebed 
 

V: Bidden wij de Kracht die ons draagt, 
G: til ons op tot waar U bent. 
V: Bidden wij de Stem van ons hart 
G: open ons voor liefde en heil. 
V: Bidden wij de Geest die heiligt, 
G: zet ons in het zegenend licht. Amen. 

♫ Psalm 91  -  strofe 7 

      We gaan zitten. 
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Kyriegebed (telkens) besloten met Kyrie eleison  -  lied 301h      
 
 

We zingen in de 40-dagentijd geen Gloria, maar als themalied: 
Jeroesjalajiem, stad van God (Evangelische liedbundel nr. 194, strofe 1 en 4) 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer.       

 

We openen met de kinderen de Bijbel. 
 

Gebed 

♫ Projectlied: Locatie Jeruzalem  -  strofe 1 en 2  

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 

lezing: Jesaja 62 
 

♫Jeruzalem, o stad door God gebouwd  -  lied 750, strofe 1, 2 en 4 

 
 

Evangelielezing: Lucas 19, vers 41 t/m 48 
 

♫Runderen, schapen en duiven te koop  -  lied 187 

 
Overdenking 
 

Orgelspel 

De kinderen komen terug. 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ Psalm 122        

 
Aandacht voor de inzameling van de gaven 
 

Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met “God in de hemelen, zie naar uw 
mensen  -  lied 368e         
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Stil gebed 
 

Onze Vader 
 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week      
We gaan staan. 

 

♫Slotlied: Jeruzalem, mijn vaderstad  -  lied 737, strofe 1, 2, 5, 9, 15 t/m 18 

Zegen, met gezongen Amen. 
 
Orgelspel  

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50 % van de collecte is bestemd voor Kerk in Actie 2026 - Werelddiaconaat 
(Guatemala, Veertigdagentijd)  
Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog veel mensen in 
armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen ‘s 
morgens naar school. ‘s Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt of op 
het land of om brandhout te verzamelen. Als ze de lessen niet meer kunnen 
bijbenen, vallen ze steeds vaker uit. Velen verlaten de basisschool zonder te 
kunnen lezen en schrijven. 
Alle kinderen naar school in Guatemala 
Om de positie van deze werkende kinderen te verbeteren is een speciaal 
programma opgezet met steun aan ouders en bijles voor kinderen. Ouders raken 
doordrongen van het belang van onderwijs. Ernstige vormen van kinderarbeid 
stoppen. Kinderen mogen ouders blijven helpen, zolang hun leerprestaties er niet 
onder lijden.  
 
25 % voor het eigen kerkenwerk 
25 % voor de eigen diaconie 

 

De bloemen die afgelopen zondag op tafel stonden, zijn gebracht naar  dhr. en 
mevr. Baas in Almere. 
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Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 
Vanavond is om 19.30 uur de eerste vesperviering in de 40 dagentijd:  
“De hongerigen voeden”. 
Voorganger in de Grote Kerk is kapelaan Mikel Palic, met muzikale bijdragen en 
begeleiding van de samenzang door Wybe Kooijmans. 
 
Het is de eerste vesper in het kader van de 7 werken van barmhartigheid die n.a.v. 
van Matheus 25, vers 35 en 37 zijn opgesteld: “alles wat jullie gedaan hebben voor 
één van de geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij 
gedaan.” 
 
 
Activiteiten deze week: 
Maandag 23 februari: Gesprekskring rond Bijbel en leven  
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 
Dinsdag 24 februari: Koffieochtend 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
 
Dinsdag 24 februari: Zinspiratie bijeenkomst CCIV  
Spreker en thema: Claudia de Raadt: Cultureel erfgoed Molen de Onrust 
Tijd & locatie: 14.00 uur, Spieghelkerk - Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34, Bussum  
aanmelden is verplicht, kosten € 10 
  
Dinsdag 24 februari: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
 
Zondag 1 maart, de tweede zondag van de 40-dagentijd, is er om 10.15 uur dienst 
in de Grote Kerk. Voorganger is ds. Evert-Jan van Katwijk. 
Inzamelen van producten voor de voedselbank 
 
Jezus volgend op zijn weg door Jeruzalem treffen wij elkaar in de bovenzaal voor 
een maaltijd (Lucas 22, vers 1 t/m 23). Lucas plaatst net als de andere 
evangelisten, in het spoor van Paulus, op de laatste avond van Jezus’ leven de 
instelling van de liturgisch rituele maaltijd die de gemeente in Zijn naam viert. 
Interessant dat hierbij een lijn naar de Pesachmaaltijd gelegd wordt. 
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In de avond van zondag 1 maart, is om 19.30 uur de tweede vesperviering in de 
40 dagentijd: “De dorstigen laven”. 
Voorganger in de St. Vituskerk aan de Turfpoortstraat is Agaath-Schildder-Verhoef, 
met muzikale bijdragen van onze Naarder Cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld. 
 
Het is de tweede vesper in het kader van de 7 werken van barmhartigheid die 
n.a.v. van Matheus 25, vers 35 en 37 zijn opgesteld: “alles wat jullie gedaan hebben 
voor één van de geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor 
Mij gedaan.” 


